
 
Steenbok (22 december – 20 januari) 

 

Het Steenbok karakter is moeilijk te doorgronden en vergt vaak wat voorafgaandelijke studie. 

Bestudeer eens de spin daar in de hoek (oh ... je wist nog niet eens dat die er was). Ze maakt 

geen enkele kans om de snel vliegende insecten rondom haar te vangen. Kom dan morgen maar 

eens terug. Haar geduldig en slim gesponnen web zit er vol van. Of denk eens aan de fabel van 

Aesopus over de haas en de schildpad. De schildpad was vast een Steenbok. Maar, waar vind 

je dan zo’n Capricornus ? Zowat overal waar hij kan vooruitkomen of zijn positie verbeteren. 

Hij is wat we noemen een ‘sociale klimmer’. In een groep is hij de toeschouwer op de 

achtergrond. Vermits hij zich nooit in het middelpunt van de belangstelling murwt, merk je 

hem vaak niet eens op. Hij lijkt geworteld in de grond ... totdat hij beslist van plaats te 

veranderen. Steenbokken zijn vaak melancholisch en ernstig en zeulen met een karrenvracht 

zelfdiscipline en -opoffering. Met een immer gelijkmatige, zachte stem zullen je ze vleien en 

overtuigen. Ze zien er zo onschuldig uit, maar ... vergis je niet. De Steenbok is zo hard als 

diamant en zal zonder verpinken beledigingen, druk, teleurstelling en de zware last van 

verplichtingen incasseren. Hij kijkt op naar gezagsdragers, eert traditie en streeft naar 

succes. Hij knikt en past zich aan en terwijl anderen zich laten afleiden door jaloezie, passie, 

prikkels, woede, lichtzinnigheid, verspilling, luiheid en onvoorzichtigheid stippelt hij 

zorgvuldig zijn eigen koers uit en komt als eerste over de meet. De Steenbok is verrukkelijk 

romantisch, maar hij zal zich nooit laten verblinden door emoties en daardoor de feiten uit 

het oog verliezen. Hij houdt er niet van om zijn neus in andermans zaken te steken, doch 

wanneer je hem om raad vraagt, zal hij zonder aarzelen zijn wijsheid delen en ... je doet er 

goed aan deze dan ook op te volgen. De praktische Berggeit streeft gezonde financiën na op 

alle levensgebieden, maar hij zal enkel een ring aan je vinger schuiven indien hij zich ook 

emotioneel verbonden voelt. Zijn sobere, getemperde aard verleent hem een 

verbazingwekkend uithoudingsvermogen tot op hoge leeftijd, maar vermits een zeker 

pessimisme immer om de hoek loert, maken maagklachten en hoofdpijn vaak een inherent deel 

uit van zijn bestaan. Een gevoelige huid en kwetsbare knieën, gewrichten en beenderen maken 

het plaatje compleet. Is het dan zo leuk aan om als laatste blad aan de boom te hangen met 

krakende gewrichten ? Kijk dan nog eens: zo’n verlegen, lieve ziel, misschien een beetje koppig, 

maar zo zacht van inborst en zo veilig om te vertrouwen. Hij maakt zich zo nuttig totdat hij 

onmisbaar wordt en dan ... breekt de hel los, want wat hij werkelijk nastreeft is de positie van 

een echte leider. Laat hem rustig doen. Je zal altijd op hem kunnen bouwen. Formeel gitzwart 

en marineblauw, praktisch bruin en eerlijk groen zijn de kleuren van zijn eeuwige regenboog. 

Treed zachtjes binnen in zijn fluisterend woud, bekleed met zacht mos en klimop, zoek de 

kostbare rode robijnen onder de Steenbok treurwilg en warm je aan zijn immer brandend 

kampvuur.  

 

Terwijl je daar zit, bekijk dan eens deze indrukwekkende lijst van Steenbok-beroemdheden : 

Martin Luther King, Rudyard Kipling, Mao Tse-Tung, Isaac Newton, Richard Nixon, Louis 

Pasteur, Edgar Allan Poe, Helena Rubinstein, Albert Schweitzer, Humphrey Bogart, Pablo 

Casals, Nat King Cole, Benjamin Franklin, Ava Gardner, Cary Grant, J. Edgar Hoover, Jeanne 

d’Arc en J.R.R. Tolkien. Geef toe. Sommige namen had je hier niet verwacht, hé !  

 



 

 


