
 
‘Ik verkies een leger van herten, aangevoerd door een leeuw, boven een leger van leeuwen, aangevoerd 

door een hert. ‘ 

 

Napoleon Bonaparte (nota bene zelf een Leeuw) 

 

Leeuw (22 juli – 22 augustus) 

 

Zei iemand je onlangs : “Doe me alsjeblief geen plezier !” terwijl hij je deed duizelen met een 

schitterende glimlach ? Dan werd je blootgesteld aan … een Grote Kat. Het is namelijk niet ongewoon 

voor een Leeuw om zijn aanmatigende trots en zijn zonnige speelsheid tegelijkertijd te tonen. Net 

zoals in het dierenrijk heeft ‘Koning’ Leeuw de neiging te regeren. Geef hem zijn zin en je zal merken 

dat hij tevreden spint in plaats van te brullen en de omgeving onveilig te maken. Een Leeuw tem je 

immers niet, maar een emmertje stroop doet vaak wonderen. Wat ? Je wil hem van nabij bestuderen ? 

Probeer dan eens het uitgaanscentrum, want introverte Leeuwen bestaan niet. Ze werken zich steevast 

in de schijnwerpers met dramatische verklaringen en dito actie en zijn makkelijk te herkennen aan de 

vloeiende bewegingen – statig en trots - van een kat, hun weloverwogen spraak en een bedrieglijk luie 

blik. Blauwe ogen vormen een minderheid in een zee van donkerbruine - vooral bij de vrouwelijke 

Leeuwen - en vaak zijn ze rond met licht schuin aflopende hoeken. Let ook op donkere of roodblonde 

‘manen’ en een merkbaar roodachtige ‘blush’. Bingo ! Buik ingetrokken en schouders achteruit richt je je 

op tot je volle lengte, gaat voor hem staan en … op een lichtelijk superieure en neerbuigende toon 

vertelt hij je in een oogwenk hoe je je leven moet leiden. Tja, JIJ wou er toch eentje van nabij 

bestuderen, niet ?! Geen nood. Je komt er wel weer bovenop … een paar schroeiplekjes niet te nauw 

genomen. Hun liefde om te onderwijzen maakt van vele Leeuwen prima opvoeders, politici en 

psychiaters. De mengeling van eerlijke superioriteit, uitmuntende bekwaamheid, voortreffelijk 

organisatietalent en een wijze taakverdeling alsmede een transparante kwetsbaarheid van het ego 

maakt hen tegelijkertijd verrassend doeltreffend en ronduit beminnelijk. Wat een Leeuw zegt, meent 

hij ook en hij spreekt vaak openlijk en overvloedig zijn goedkeuring – maar ook zijn ongenoegen - uit. De 

koninklijke trekken van dit zonneteken komen schitterend tot uiting in zijn/haar rol als 

gastheer/gastvrouw. Je waant je als het ware in een koninklijk paleis, met stapels voortreffelijk eten, 

uitgelezen wijnen, mooie vrouwen en zachte muziek, want een Leeuw kiest in alles voor eersteklas en 

luxe. Veel vrijgezellen of oude vrijsters zal je onder hen niet vinden, want een Leeuw zonder partner is 

zoiets als een stekker zonder stopcontact. De typische Leeuw is in wezen een echte gokker en verkwist 

vaak geld aan spel en amusement. Hij zal echter nooit op anderen leunen en vooral het aanvaarden van 

financiële hulp is iets wat hij tot elke prijs tracht te vermijden. Hij is vaak ten prooi aan hoge koorts, 

ongelukken en plotse, verwoestende ziekten, maar is doorgaans immuun voor chronische kwalen. Pijn in 

rug en schouders, problemen met de wervelkolom en de voortplantingsorganen, kwetsuren aan benen of 

enkels en heesheid zijn ook typische Leeuw-aandoeningen. Zijn grootste valkuil is te vroeg het 

ziekenbed verlaten, ondanks zijn ongewoon recuperatievermogen. Leeuwen zijn ontzettend nalatig en 

slordig óf uiterst keurig en ordelijk, maar niets tussen in en … ze houden allemaal van roddels. Het is 

bijzonder moeilijk om hen van hun uitgestippelde pad te doen afwijken, doch zelf zijn ze meesters in 

het beïnvloeden van anderen. De edele Leeuw-natuur verdedigt de weerlozen, beschermt de zwakken en 

vrolijkt de zwaarmoedigen op. Een Leeuw is een erg trouwe vriend, maar ook een geduchte vijand. We 

zien zijn arrogantie, zijn soms onuitstaanbaar ego en zijn absurde vertoning van ijdelheid maar al te 

graag door de vingers, want zijn hart is van zuiver goud. Hij draagt een topaas voor geluk en getuigt 

van innerlijke waardigheid. De vrolijke, hartelijke Leeuw paradeert door het veld van klaprozen 

wanneer de zon hoog aan de hemel staat, de warm-gele stralen van zijn blijmoedige hoop verdiepen zich 

tot oranje in de gloed van de ondergaande Zon en zijn nachten worden verlicht door duizenden sterren. 

 

Onmiskenbaar Leeuw : Bill ‘Count’ Basie, Napoleon Bonaparte, Fidel Castro, Alfred Hitchcock, Aldous 

Huxley, Carl Jung, Jacqueline Kennedy, Mussolini en George Bernard Shaw. 

 



 

 


