
 
 

Het ideale cadeau voor een Boogschutter : 

 een abonnement op ‘National Geographic’ 

 een reisgids 

 een digitale camera 

 een gezelschapsspelletje 

 een survivalweekend  

 de Geschiedenis van de Westerse Filosofie 

 

 Boogschutter (23 november – 21 december) 

 

Kies eender welk feestje uit en lokaliseer het vrolijkste groepje. Zie je die kerel daar in het middenpunt van de 

belangstelling ? Hij heeft zich weer eens totaal belachelijk gemaakt en is nu op zichzelf aangewezen, maar hij is 

zich van geen kwaad bewust en de op hem gerichte, venijnige blikken oogsten complete verbijstering. Het heeft 

geen enkele zin boos of verlegen te worden, want kwaadwilligheid is een Boogschutter volledig vreemd. Hij flapt 

zijn onverholen mening eruit in totale onschuld en het feit dat hij iemand gewoonlijk nog een trap nageeft wanneer 

hij het probeert goed te maken, ontgaat hem evenzeer. Wees niet te hard voor hem. Hij heeft het goed met je 

voor. Onder zijn tactloze manier schuilen een uitermate scherpe geest en hoge normen. De unieke combinatie van 

spitsvondigheid, intelligentie en vurig enthousiasme verzekert hem van succes. Een Boogschutter is makkelijk te 

herkennen aan een vrij grote, goedgevormde schedel en een hoog, breed voorhoofd. Hij ziet er toegankelijk en 

levenslustig uit, nodigt uit tot vriendschap en het uitwisselen van ideeën. Zijn geanimeerde, wijde gebaren zijn 

vaak dramatisch en krachtig, doch zelden elegant, zijn ogen helder en alert en ze fonkelen met verfrissende humor. 

Boogschutters zijn ofwel heel groot en atletisch gebouwd ofwel kleiner dan gemiddeld met een sterk, stevig 

lichaam en de eerste categorie doet vaak denken aan een volbloed hengst of een vurig veulen. Ze haten stilzitten 

of stilstaan en vallen op door hun overduidelijk vertrouwen, hun minachting voor conventioneel gedrag en rebellie 

tegen gezag en een verstikkende maatschappij, maar weinigen nemen daar aanstoot aan omdat ze het zo goed 

bedoelen. Je vindt deze charmante, intelligente idealisten bijna overal. De meeste Boogschutters proberen je ook 

oprecht op te vrolijken. Althans dat is de aanvankelijke bedoeling, want deze pijl mist zo nu en dan zijn doel. De 

meesten zijn extravert, spraakzaam en rechtuit en kunnen diepzinnig advies geven indien je de tijd wil nemen om 

hun standpunten te analyseren. De typische Boogschutter is vrolijk en houdt van gezelschap, doch zijn 

temperament kan ontvlammen als een vuurpijl indien er misbruik wordt gemaakt van zijn aangeboren 

vriendelijkheid of hij wordt beschuldigd van oneerlijkheid. Na een poosje krijgt hij daar echter spijt van en zal 

proberen het weer goed te maken. Veel Boogschutters zoeken het toneel op en toegift na toegift brengen voor 

een enthousiast publiek maakt hen bijzonder gelukkig. Vooral in hun jeugd vertonen zij vaak religieuze trekjes, 

maar met het ouder worden, groeit ook het scepticisme ten opzichte van dogma’s. Ze houden allemaal 

hartstochtelijk van dieren en reizen en hebben gewoonlijk minstens één afgeladen, versleten koffer ergens in huis, 

klaar voor onmiddellijk gebruik. Er is iets kinderlijk aan deze naïeve, dappere, optimistische Jupiter natuur. Een 

Boogschutter weigert de ernst van het leven te aanvaarden en rebelleert tegen vrijheidsbeperking, want te veel 

van dat laatste kan hem ernstig ziek maken. De meesten behouden hun vlijmscherpe vermogens tot op hoge 

leeftijd. Gevoelige gebieden zijn heupen, longen, lever, armen, handen, schouders, maag, darmen en voeten. Hun 

liefde voor sport en de openlucht brengt soms ongelukken met zich door roekeloze over-activiteit. Ze zwichten 

slechts met tegenzin voor ziekte en herstellen meestal met verbazingwekkende snelheid. Het leven verslaat hen 

zelden voorgoed. In elke Boogschutter zit iets van een gokker en zowel de verlegen als de doortastende variant 

waagt eender wanneer zijn kans in de liefde. Hij stort zich met roekeloze overgave in een romance, maar deinst 

vaak terug wanneer er sprake is van een huwelijk. Tot de onaangenaamste trekjes van sommige Boogschutters 

behoren de neiging tot een gewelddadig temperament, liefde voor te veel eten en drinken die kan leiden tot 

zwaarlijvigheid en drankverslaving, geestelijk vernuft bezoedeld door giftig sarcasme, buitensporige 

excentriciteit en het onvermogen om een geheim te bewaren. Een Boogschutter is een geduchte vijand, want zijn 

pijlen – doordrenkt van vlijmscherpe spitsvondigheid - treffen meestal doel wanneer hij een slachtoffer in het 

vizier heeft. Hoewel hij een fabelachtig lange termijn-geheugen heeft, vergeet hij vaak waar zijn jas hangt en 

liegen kan hij al helemaal niet, want niemand neemt hem au sérieux. Voor hem is het leven een circus en hij is de 

clown, buitelend en tuimelend door purperen hoepels in een hemelsblauw pak. De ware aard van deze goedgeefse 

idealist is even vrolijk als een draaimolen. Dapper prikt hij een grote anjer op zijn gulle hart, richt zijn boog naar 

het hemelgewelf en schiet voorbij de sterren … naar de plaats waar dromen worden geboren. 

 

 



 
 

Deze Jupiter scherpschutters spreken alvast tot ieders verbeelding :   

Beethoven, Maria Callas, Andrew Carnegie, Winston Churchill, Joe DiMaggio, Walt Disney, Betty Grable, Mark 

Twain, John Milton, Frank Sinatra. 

 

 



 

 


